
Brouwershaven, 13 October 1941 

Lieve Nel, 

Ik krijg direct alweer een standje omdat ik zooveel ruimte overlaat. We maken het allen best hoor 

Nel, Moeder en Anna hebben het wel wat druk nu Pie naar Tilburg is, maar anders gaat het goed. 

Wat loopt Pie wel met de baby geloof je het ook niet?  

Vader en ik zijn nog steeds aan het buiten schilderen, we kunnen wel tot December toe goed weer 

gebruiken. Vandaag hebben we weer een pond kalfsvleesch gehad uit de Waag, morgen misschien 

weer, dus dat gaat zoo goed hè! 

Pie heeft nog bij de Lange in Breda geweest, om 5 uur was ze in Tilburg. 

Moeder is morgen, Dinsdag, van plan naar Tante Marie in Haamstede te gaan, want die is thuis zoo je 

weet. De Tommies zijn weer druk in de weer hoor vanavond. Zeg Nel, die van van Sluis van Renesse is 

met die D. verloofd. Zaterdag stond het in de krant in plaats van kaarten, gisteren Zondag is die D. 

naar Frankrijk vertrokken, maar zij is hier gebleven, leuk hè. 

Het is weer een heele drukte met de bieten. Pauwgie is er ook weer en van Dijke, de anderen zijn 

vreemde. Keijzer is er deze keer niet bij, ze vinden het jammer. Wel zullen weer aardappelenbonnen 

en 1 melkbon hierbij insluiten plus brood- en koffiesurrogaatbon. 

Maak je het toch nog best Nel en de fam ook?  

Ze laten me nogal lang loopen, vindt je niet? Die andere jongens zijn ook nog niet thuis. Ik ben op het 

oogenblik bij de wed van Rossum bezig, die jongen is al 5 weken weg en Joh. Constandse al 9 weken. 

De weduwe van R. wou ook eens prooberen of ze er heen mag. Je vindt het toch wel goed hè Nel dat 

ik je ook eens schrijf. Het valt anders niet mee om een brief vol te krijgen. Van huishoudelijke dingen 

weet ik zoo weinig af en nieuws is er op het oogenblik niet veel dus zal ik maar gaan eindigen en 

wens jullie allen en de heele fam de groeten en jou in het bijzonder de meest hartelijke groeten van 

ons allen en van mij je broer  

Jan 
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